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Gebedspunten:
Bid voor onze kinderen en hun
gezinssituatie.
Bid voor onze medewerkers en
 voor hun fysieke gezondheid en 
hun geestelijke groei en kennis van God.

Onze kleine jongen, Elidon, werd geadopteerd en hij is bij
zijn nieuwe gezin gaan wonen. We zijn blij dat hij heel goed
is gesetteld in de nieuwe omgeving en iedereen in zijn
familie houdt van hem. We zijn zo blij en dankbaar voor hem!
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Hallo lieve vrienden,
We zijn blij dat we de zegeningen die God ons heeft
gegeven met jullie mogen delen.
De winter is lang geweest met onstabiel weer, waardoor we
niet vaak naar buiten konden gaan om te genieten van wat
frisse lucht. Wel hebben we een paar lange wandelingen
gemaakt en koffie gedronken. De schooltijd is druk geweest
en tussen school en huiswerk was het moeilijk om ruimte voor
vrije tijd te vinden, maar 's middags en in het weekend
hebben we genoten van samen spelen en tv kijken. De
meesten van ons zijn meerdere keren ziek geweest, met hoge
koorts, maar de dames hebben goed voor ons gezorgd en
niemand hoefde naar het ziekenhuis te gaan voor
gespecialiseerde behandeling. 
De kinderen met speciale behoeften zijn doorgegaan met
hun ontwikkelings-, spraak- en therapiesessies. Onze oudste
kinderen, Dani, Miri, Emanuela en Adela, gaan regelmatig
naar de kerkdiensten en Petrit, de ouderling, heeft twee keer
per maand momenten voor hen en enkele kinderen van onze
medewerkers georganiseerd om over geloof te praten. Ze
stellen veel vragen over geloof en God, vooral Miri en
Emanuela. Ze hebben meegedaan aan het dagkamp
georganiseerd door de kerk en het kamp georganiseerd door
ALO MIK (een christelijke organisatie). We waren blij en
dankbaar dat Miri betrokken was bij het ondersteunen van de
teamleider tijdens het dagelijkse kamp in Gjirokastra.

We hebben goed nieuws om met u te delen:

Izabela's adoptieproces is afgerond en over een paar weken
zal ze ons verlaten en het nieuwe gezin blij maken. We zijn
dankbaar voor onze kleine, lieve meid. Ze heeft een goede
band opgebouwd met haar ouders en haar 2 zussen. We
maken ons een beetje zorgen over het feit dat ze een andere 
                                   taal moet leren, maar we zijn dankbaar dat 
                                     haar ouders, Daniel en Rebecca, een beetje    
                                         Albanees kenden.

Onze doelstelling:
“Zorgdragen voor Albanese kinderen 

in nood."

vater_e_ngrohte@yahoo.com
dorjolai@yahoo.it
website : www.hiding-place.org
tel/whats app: 00355698129768

onze contactpersoon:

 

Onderhoud:
We zijn begonnen met enkele onderdelen in de
speeltuin. Dit neemt wat meer tijd in beslag dan
verwacht, maar de tweede week van juli zal het
klaar zijn zodat de kinderen er weer kunnen
spelen. Het wordt een grote ruimte waar ze
kunnen spelen.



De dag nadat Eldion vertrok, kwamen er 3 kinderen uit één gezin bij ons in huis om deel
uit te maken van onze familie . Het zijn Benarda (Nada) van 10 jr, Paulina (Ina) van 6 jr
en hun kleine broertje Dion van 4 jr. Ze komen uit een situatie van huiselijk geweld en
hebben een noodbevel van de rechtbank. De eerste maand was een beetje moeilijk voor
hen om zich in de nieuwe omgeving aan te passen. We zijn dankbaar dat ze zich nu op
hun gemak en thuis voelen.

Dani is dit jaar 14 geworden. We hebben een aantal uitdagingen in de manier waarop we hem de komende
maanden blijven ondersteunen. Zijn familie heeft nog steeds problemen vanwege hun economische situatie
en het ontbreken aan steun van de staat. Bid voor hen en de situatie waarin ze leven. En bid voor ons dat God
ons mag leiden om de juiste beslissing voor hem te nemen.

De rechtbank heeft uitgesproken dat Miri is “verlaten” en we starten het adoptieproces voor
hem. Na de adoptie door Elidon staat hij er meer open voor om geadopteerd te worden

Ook de broer en zus Samuel en Emanuela voelen zich steeds meer op hun gemak in ons
huis. We hebben soms wat moeite met Samuel, vooral als hij overprikkeld raakt en niet
weet hoe hij moet reageren en hoe hij met zijn emoties om moet gaan. Hun moeder is
vaak op bezoek geweest, maar het gezin is nog geen veilige omgeving voor hen.

Xhediola is dit jaar 6 jaar geworden. Ze is erg snel gegroeid voor haar leeftijd en is “een kleine
volwassene” geworden. Ze gedraagt   zich meestal goed. Haar ouders en broers en zussen kwamen haar
vaak bezoeken en ze miste hen. Hun situatie is echter niet veranderd, ze leven nog steeds in extreme
armoede en diepe sociale problemen die het voor hen onmogelijk maken om hun dochter mee naar
huis te nemen.

Ambra werd 5 jaar. Ze is zo snel gegroeid en een beetje verwend. Ze raakt vaak van streek en ze houdt
niet van de regels, ze zal alle manieren proberen om te krijgen wat ze wil. Haar ouders kunnen haar
nog steeds niet mee naar huis nemen omdat ook hun situatie de afgelopen jaren niet is veranderd.

Adela wordt in september 12 en ze heeft een nieuw zusje. Ze wacht tot haar moeder het juridische proces
start om haar volledige voogdij te krijgen en haar terug te nemen. Ze twijfelt tussen haar familie en ons. Het
is verdrietig en moeilijk tegelijk. De Schuilplaats is het enige huis dat ze echt kent.

Onze baby-tweeling, Ajla en Ambra, zijn lieve kinderen. Ze worden 2 in september.
Ze zijn gezond en lijken zich goed te ontwikkelen. Voor de hartziekte van Ajla is de
volgende controle in september. We bidden dat haar hart zal herstellen zonder dat
een operatie nodig is. Hun ouders zijn vaak op bezoek geweest, maar het is moeilijk
voor de meisjes om dicht bij hen te komen.

....."..Wat je ook gedaan hebt voor de minste van mijn broeders en zusters,
dat heb je voor Mij gedaan.”

Mt. 25:40
We zijn GOD dankbaar voor alles wat Hij op de Schuilplaats heeft gedaan, de
manier waarop Hij ons dit jaar heeft geleid en voor al Zijn zorg, bescherming en
liefde.  We zijn dankbaar voor jullie allemaal, lieverd
vrienden voor uw zorg en steun!

Plannen:
De zomer is aangebroken. De kinderen zullen deelnemen aan kampen die door de
plaatselijke kerk worden georganiseerd. We hopen ook naar het zwembad te gaan.
We wachten op enkele vrienden uit Frankrijk die ons een paar dagen zullen helpen.

BEDANKT VOOR AL JE STEUN EN JE GEBEDEN!
MOGE GOD JE ZEGENEN!


